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Jaargang 12, nummer 10 
Redactie:                                     

Ied van Baren 
Marcella Grob 
Han Langeveld 
Wil Langeveld 
 

 
Al voor ik deze Ontmoeting afmaakte, spookte er een 
liedje in mijn hoofd rond. Een heel oud liedje van 
Kinderen voor Kinderen, maar helaas verrassend 
actueel. Een kleine weergave ervan: 
 
Op een slagveld klonk een stem 
Was van ver te horen 
Zong dat er in Bethlehem 
Een kindje was geboren 
 
In die nacht zo stil en groot 
Zwegen de kanonnen 
Die zijn bij het morgenrood 
Toch opnieuw begonnen 
 
Kerstmis lijkt ons keer op keer 
Vrede te beloven 
Maar kanonnen dreunen weer 
Als de lichtjes doven 
 
Turk en Griek en Marokkaan 
Mogen die hier blijven 
Mogen die hier ook bestaan 
Of zal men ze verdrijven 
 
Kerstmis doet ons telkens weer 
Beterschap beloven 
Laat dan deze ene keer 
Het lichtje niet weer doven 
 
En dat is wat ik hoop: dat al die lichtjes en lichtpuntjes 
die er ook zijn in deze wereld gezien en gekoesterd 
blijven worden en dat we zelf licht kunnen zijn voor 
onze wereld. In de komende maanden zijn er in onze 
kleine kerkelijke wereld mooie lichtpuntjes te vinden. 
We wensen u nu alvast feestdagen vol licht!  
 
Namens de redactie, 
Marcella en Ied 
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November: gedachtenismaand. Het fotoboek. 
“Daar ligt mama begraven”, zegt Carola, ”in vak F”. Ze lopen over het kerkhofpad, Carola voorop en achter haar 
meester Henk, de leerkracht van haar klas. Het is zo’n verstilde, roerloze herfstdag. Bijna twee jaar geleden overleed 
de moeder van Carola. Ze kon er niet over praten. Met vader niet, want die heeft een nieuwe vriendin en kijkt alleen 
maar vooruit.  Met haar broertje niet, want die is nog maar zeven, vijf jaar jonger dan Carola. En ook meester Henk 
wist eerst niet wat hij er mee aan moest. Carola keek in haar eentje in die hele warboel. 
“Hier is het,” zegt Carola. “m’n opa en oma liggen hier ook vlakbij; als ik dood ben, wil ik hier ook komen te liggen.” 
Ze frunnikt een opgerold papier open en er komt een korenblauwe bloem tevoorschijn. Zij blijft er een beetje 
onhandig mee staan. 
 
Meester Henk blijft op een paar meter afstand. Hij kent Carola precies. Kom niet te dichtbij! Hij heeft heel wat met 
haar te stellen gehad. Een krengetje was ze. De ergste van allemaal, en toch had ze iets. Maar hij wist geen ingang 
om haar te bereiken. Tot die dag in oktober dat ze weer eens te laat kwam. “Waarom ben je te laat, Carola?”, vroeg 
hij, waarschijnlijk nét op de goede toon. Opeens dat antwoord: “Het is vandaag de verjaardag van mijn moeder. Ik 
heb een bosje bloemen op haar graf gelegd.” Vanaf toen begonnen ze elkaar beter te begrijpen. “Weet je wat jij 
moet doen”, had meester Henk gezegd, “jij moet eens een keer teruggaan naar alle plekjes waar je ooit plezier en 
verdriet hebt gehad. Dan kun je misschien een beetje opnieuw beginnen met je leven. Ik ga wel met je mee, met 
mijn nieuwe digitale camera en maak van al die plekken een foto.” 
“Okay”, zei Carola quasi onverschillig. 
 
“Waar gaan we het eerst naar toe?”, vroeg Henk. “Naar het hertenkamp. Toen ik klein was, ging ik daar elke dag met 
mama naar toe.” Ze zaten een poosje met z’n tweetjes op het bankje voor het hek van het hertenweitje, net als twee 
oude mensen. 
Daarna reden ze helemaal naar de camping op de Veluwe waar Carola wel zes zomers was geweest. Ze wees hun 
vaste stekkie aan. De plaats was nu natuurlijk leeg. Ze gingen ook naar de kledingzaak in de stad waar haar moeder 
altijd kleren voor haar kocht. Ze kende de mevrouw van de winkel nog.  
Toen naar het ziekenhuis, naar de afdeling waar haar moeder vaak had gelegen en ook naar het  ziekenhuisrestau-
rant waar ze wel’s wat dronken.  
Vervolgens gingen ze naar de kerk van waaruit haar moeder was begraven. Carola ging op dezelfde plek zitten waar 
ze toen ook zat. “Na afloop gingen de klokken luiden”, zei ze. “Dat mag jij nu ook doen”, zei de koster. Hij maakte de 
touwen los en gaf ze aan Carola. Geen zware klokken waren het, meer “ting, tang, ting, tang”. Er kwam eindelijk een 
lach op Carola’s gezicht. 
En tenslotte staan ze dan op het kerkhof. Carola legt heel eerbiedig de korenblauwe bloem op de grafsteen van haar 
moeder. Dan draait ze zich om naar meester Henk. “Heb je van alles een foto gemaakt?”, vraagt ze. “Ja”, zegt hij “en 
volgende week moet je bij me komen. Dan gaan we ze bekijken. We maken er dan misschien wel een boekje van.” 
 
De volgende week belt Carola een half uur te vroeg bij meester Henk aan. Ze lacht met haar hele gezicht, alsof de 
warboel een beetje verdwenen is. Binnen een mum van tijd zitten ze naar de foto’s te kijken: van het hertenkamp en 
de camping, de kledingzaak en het ziekenhuis, de kerk, de klokken en de begraafplaats. “Als jij dat nou’s allemaal 
netjes in gaat plakken”, zegt meester Henk, “dan help ik je later met het opschrijven van het verhaal, jóuw verhaal.”  
Carola, kind van God. 
Meester Henk, man van goud.  
 
ds.Kees Burger  
(gebaseerd op een ooit ergens gevonden verhaal)      



  

5 
 

 

Vieringen december 2023 en januari 2024 
Zondag 3 december: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. C. Burger, Kamerik  
Ouderling van dienst: Mieke Schippers 
Organist:  Martijn van de Weerd 
Koster:   Jaap Swijnenburg 
Peuteroppas:  Nelleke Lekkerkerker en  

Twan Goudena 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  in de soosruimte  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Plaatselijk Kerk & Israël    
Bijzonderheid:  1e Advent, doopdienst, koffie 

drinken Bloemencommissie 
 
Zondag 10 december: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. D. Hoekstra-Olthof,  

Capelle aan den IJssel  
Ouderling van dienst: Esther Brouwer 
Organist:  Piet van Rikxoort   
Koster:   Cor van der Neut 
Peuteroppas:  Sacha en Anne Groeneweg 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  YFC project Rotterdam 
Uitgangscollecte: PGO / Liturgiecommissie  
Bijzonderheid:  Heilig Avondmaal  
 
Zondag 17 december: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  dhr. D. Boogert, Driebruggen 
Ouderling van dienst: Ineke van der Neut  
Organist:  Han Langeveld 
Koster:   Hans Aleman 
Peuteroppas:  Nelleke Lekkerkerker 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / PGO_Plus 
Bijzonderheid:  Koffie drinken 
 
Zondag 24 december: morgendienst 9.30 uur  
Voorganger:  ds. E. Westrik, Boskoop 
Ouderling van dienst: Elly Vliegenthart 
Organist:  Bas Vliegenthart 
Koster:   Hans Stafleu 
Peuteroppas:  Judith Verwey 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte: PGO/ bloemencommissie 
 

Zondag 24 december: kinderkerstfeest 18.30 uur  
Ouderling van dienst: Dita Aleman 
Koster:   Michel de Goeij 
Collecte:  nog niet bekend 
 
Zondag 24 december: Volkskerstzang 21.00 uur in  
St. Michaëlskerk 
Voorganger:  ds. R. de Koning Gans en 
   dhr. J.P. Molenaar 
Collecte:  Kenia Project 
 
Maandag 25 december: morgendienst 9.30 uur  
Voorganger:  ds. C. Burger, Kamerik 
Ouderling van dienst: Esther Brouwer 
Organist:  Martijn van de Weerd 
Koster:   Jaap Swijnenburg 
Peuteroppas:  Hanneke en Angelique  

de Graaf 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  KiA / Kinderen in de knel 
Bijzonderheid:  1e Kerstdag 
 
Zondag 31 december: morgendienst 9.30 uur  
Voorganger:  ds. A. van Alphen-Keijzer, 

Haastrecht 
Ouderling van dienst: Leo Smit 
Organist:  Bas Vliegenthart 
Koster:   Cor van der Neut 
Peuteroppas:  Marith en Meike de Goeij 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:  Diaconie 
Bijzonderheid:  Oudejaarsdag 
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Zondag 7 januari: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. C. Burger, Kamerik  
Ouderling van dienst: Elly Vliegenthart 
Organist:  Han Langeveld 
Koster:   Hans Aleman 
Peuteroppas:  Mirjam en Twan Goudena 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
Tienerdienst:  in de soosruimte  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  Diaconie  
Bijzonderheid:  Nieuwjaarsdienst, koffie 

drinken  
 
Zondag 14 januari: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. E. Jansen, Mijdrecht  
Ouderling van dienst: Mieke Schippers 
Organist:  Bas Vliegenthart   
Koster:   Hans Stafleu 
Peuteroppas:  Maud en Lynn Brouwer 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Bloemencommissie  
 
Zondag 21 januari: morgendienst 9.30 uur 
Voorganger:  ds. R. de Koning Gans, 

Oudewater   
Ouderling van dienst: Martine den Butter 
Organist:  Han Langeveld 
Koster:   Michel de Goeij 
Peuteroppas:  Jessica van Vliet en  

Esmee Geurts 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen  
1e collecte:  Algemeen kerkwerk  
2e collecte:  PGO / Plaatselijk Jeugdwerk 
Bijzonderheid:  Koffie drinken 
 
Zondag 28 januari: morgendienst 9.30 uur  
Voorganger:  ds. J.H. Brederoo-Reitsma, 

IJsselstein 
Ouderling van dienst: Dita Aleman 
Organist:  Piet van Rikxoort 
Koster:   Jaap Swijnenburg 
Peuteroppas:  Nelleke Lekkerkerker 
Kinderkerk:  alle basisschoolgroepen 
1e collecte:  Algemeen kerkwerk 
2e collecte:                       PKN / Jongere generaties 

Nederland Interactief 
bijbelspel met jongeren 

Bijzonderheid: Bevestiging ambtsdragers, koffie 
drinken 
 
Overige vieringen: 
 
IKO avondgebed in Oud Katholieke Kerk: 
1 december 19.15 uur Advent meditatie – 

Arnold Klever 
6 december 19.15 uur Arnold Klever 
8 december 19.15 uur  Advent meditatie –  

Jan Evertsen 
13 december 19.15 uur Kerstzangavond  

Wulverhorst 
15 december 19.15 uur Advent meditatie – 

Margreet Nagtegaal 
22 december 19.15 uur Advent meditatie 
 
3 januari 19.15 uur IKO bestuur 
10 januari 19.15 uur Hans Lippe 
14 januari 10.00 uur Met IKO op pad naar  

DABAR 
17 januari 19.15 uur Sippy Klercq 
22 januari  19.30 uur Week voor eenheid  

van gebed in HGO 
23 januari 19.30 uur Week voor eenheid  

van gebed in PGO 
24 januari 19.30 uur Week voor eenheid  

van gebed in HGO 
25 januari 19.30 uur Week voor eenheid  

van gebed in OKK 
26 januari  19.30 uur Week voor eenheid  

van gebed in RKK 
31 januari 19.15 uur Jan Evertsen 
  
 
Weeksluiting Wulverhorst: 
1 december 19.00 uur pastor Huub Spaan 
8 december 19.00 uur ds. Roelof de Koning  

Gans 
15 december 19.00 uur pastor Huub Spaan 
22 december 19.00 uur mw. Sippy Klercq 
29 december  19.00 uur ds. Roelof de Koning  

Gans  
5 januari 19.00 uur pastor Huub Spaan 
12 januari 19.00 uur ds. Roelof de Koning  

Gans 
19 januari 19.00 uur pastor Huub Spaan 
26 januari 19.00 uur mw. Sippy Klercq 
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Doopdienst op zondag 3 December -  1e advent. 
We beginnen het nieuwe Kerkelijk Jaar op bijzondere wijze. We mogen dan drie dopelingen verwelkomen.  
Het zijn:  

• Karlijn, dochter van Karolien Klaasse-Bos en Albert-Jan Boere 
• Otis, zoon van Fred en Femke Spanenburg-Aleman 
• Fijs, zoon van Alvin en Fieneke Vergeer- Kwakkenbos  

Ik wil in de preek ingaan op de kernbetekenis van de doop. Het is weliswaar de eerste zondag van Advent, maar dat 
kan goed samengaan. We moeten in de adventstijd namelijk niet doen alsof Christus nog niet is geboren. Advent is 
géén voorbereiding op de komst van Christus! Hij ís gekomen. En wat doen we dan in de adventstijd? Met Advent 
denken we na over de betekenis van Zijn komst. Wie ontvangen wij met Kerst? Het is de Heer die ons tot in de 
diepte van het leven vasthoudt. En precies dát belijden wij in de doop.  
Ik verheug mij met de ouders op deze dienst. Drie kinderen worden de gemeente ingedragen!  
Ik hoop dan ook dat de hele gemeente hen verwelkomt.  
ds. Kees Burger 
 

Bij de Adventdiensten: liturgische bloemschikking 
Dit jaar is de liturgische schikking verbonden met het jaarthema van de Protestantse kerk; “Ga mee”. Het is een 
uitnodiging om samen op pad en op zoek te gaan. Niet als zwervers maar als pelgrims met een doel. De gedachte is  
een wegwijzer. Voor iedere zondag word een wegwijzer gebruikt, met een ‘weg’ in de vorm van een guirlande die 
langs de wegwijzers slingert. De guirlande heeft iedere zondag een andere bekleding, passend bij het thema van die 
zondag. 
 
1e Advent 
Tekst: Marcus 13: 26 
Het is advent, we richten ons op de geboorte van Jezus. De tekst uit Marcus is huiveringwekkend. De zon verduistert, 
de maan geeft geen licht meer. Maar de Mensenzoon komt!  
De richting van de wegwijzer is naar beneden. De Mensenzoon zal van God gezonden zijn. De weg die we gaan is 
donker. We gaan op weg in het duister, waar herinneringen richting geven. 
 
2e Advent 
Tekst: Johannes 1:23 
Ga mee! Johannes roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimsstoet. Opdracht: Maak recht de weg 
van de Heer. Ofwel: om het goede te zoeken en op te komen voor recht en gerechtigheid. De richting van de 
wegwijzer is naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. We zijn op weg, gaan door water. Levenspad 
met goede bedoelingen. 
 
3e Advent 
Tekst: Johannes 3:29 (Naardense bijbel) 
Vorige week hoorden we de oproep van Johannes om ons levenspad recht te maken voor de Heer. Dat is belangrijk 
omdat we op weg zijn naar een bruiloft! De richting van de wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar een 
hoopvolle toekomst met Jezus. De materialen die de guirlande heeft zijn licht van kleur, de verwijzing naar het 
komende feest. Wij zijn samen op weg, volgen de pijlen, richting toekomstig licht. 
 
4e Advent 
Tekst: Lucas 1:38 
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Probeer je eens in te denken dat jij Maria bent, een gewoon meisje uit Nazareth. Verliefd, binnenkort trouwen. Op 
een dag komt er een engel haar levenshuis binnen. Hij zegt dat zij een kind krijgt die ze Jezus gaat noemen, de zoon 
van de Allerhoogste. Maria gelooft die woorden. Omdat zij de Heer wil dienen. 
De wegwijzer wijst naar boven, Maria gelooft de engel.  
In de guirlande zien we bessen die de vruchtbaarheid symboliseren, witte cyclaam symboliseert Maria. 
Ontmoetingen onderweg, verdiepen de gedachten. Maria, meisje zwanger van hemelse lichtheid. 
 

 
 
 
December 2023 

    
     
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 vr 1 Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en grote liefde 
 za 2 Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open 
    
Advent  I  zo 3 Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw handen 
 ma 4 Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon 
 di 5 Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen 
 wo 6 Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon 
 do 7 Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij 
 vr 8 Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen 
 za 9 Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar 
    
Advent II zo 10 Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken 
 ma 11 Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen 
 di 12 Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding 
 wo 13 Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven 
 do 14 Psalm 123 Wees ons genadig 
 vr 15 Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen 
 za 16 Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten 
    
Advent III zo 17 Jesaja 65:17-25 Een jubelende stad 
 ma 18 Psalm 80 Kom en red ons 
 di 19 2 Samuël 5:1-5 David gezalfd 
 wo 20 2 Samuël 5:6-16 De Davidsburcht 
 do 21 2 Samuël 5:17-25 Heer van de doorbraak 
 vr 22 2 Samuël 6:1-11 Bang voor de HEER 
 za 23 2 Samuël 6:12-23 Dansen voor de HEER 
    
    
Advent IV zo 24 2 Samuël 7:1-16 Een huis voor God 
Eerste Kerstdag ma 25 2 Samuël 7:17-29 Een eeuwig koningshuis 
Tweede Kerstdag di 26 Psalm 96 Zing voor de HEER 
 wo 27 Openbaring 21:1-8 God zal bij ons wonen 
 do 28 Openbaring 21:9-27   Het nieuwe Jeruzalem 
 vr 29 Openbaring 22:1-11 Ik kom spoedig 
 za 30 Openbaring 22:12-21 Kom, Heer Jezus! 
    
Oudjaar zo 31 Psalm 45 Een liefdeslied 
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Januari 
1 maandag Psalm 99 Nieuwjaarsdag, de achtste kerstdag 

2 dinsdag Maleachi 3:1-5  

3 woensdag Maleachi 3:6-12   

4 donderdag Psalm 72  

5 vrijdag Jesaja 60:1-9  

6 zaterdag Jesaja 60:10-22 Driekoningen oftewel Epifanie 
 
 
 
 
 

7 zondag Marcus 1:1-13 De zondag van de doop van de Heer 

8 maandag Jesaja 61:1-11  

9 dinsdag Jesaja 62:1-12  

10 woensdag Romeinen 12:1-8  

11 donderdag Romeinen 12:9-21  

12 vrijdag Romeinen 13:1-10  

13 zaterdag 1 Samuel 1:1-8  

14 zondag 1 Samuel 1:9-18  

15 maandag 1 Samuel 1:19-28  

16 dinsdag 1 Samuel 2:1-11  

17 woensdag 1 Samuel 2:12-26  

18 donderdag 1 Samuel 2:27-36  

19 vrijdag 1 Samuel 3:1-10  

20 zaterdag 1 Samuel 3:11–4:1a  

21 zondag Marcus 1:14-20  

22 maandag 1 Samuel 4:1b-11  

23 dinsdag 1 Samuel 4:12-22  

24 woensdag 1 Samuel 5:1-12  

25 donderdag 1 Samuel 6:1-12  

26 vrijdag 1 Samuel 6:13–7:1  

27 zaterdag 1 Samuel 7:2-17  

28 zondag Psalm 111  

29 maandag Maleachi 3:13-18  

30 dinsdag Maleachi 3:19-24  

31 woensdag Psalm 18:1-25  
Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
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Kerkenraadsvergadering d.d. 8 november 
2023 
Deze kerkenraad startten we met een maaltijd en een 
bezinning onder leiding van ds. Kees Burger. Ieder had 
zijn best gedaan in de keuken waardoor er een 
heerlijk buffet klaar stond. Kees startte met een 
filmpje “Wat hebben we dan te vertellen”. Tijdens de 
maaltijd waren er 3 stellingen om te bespreken; 
1. Geloven maakt gelukkig. Is dat zo? 
2. Mensen zijn op zoek, maar wij hebben een 

verhaal. Wat is jouw verhaal? 
3. Alleen zijn in dit leven is een helse ervaring. 

Tijdens de maaltijd werd hierover, en over andere 
zaken, van gedachten gewisseld. 

 
Als eerste en belangrijkste punt van deze avond 
brachten de voorzitters van de beroepingscommissie, 
José van Steenbergen en Jacoline Krabbendam, 
verslag uit van hun werkzaamheden met een advies 
voor een nieuwe predikant! De beroepingscommissie 
heeft met de voorgedragen predikant drie gesprekken 
gevoerd.  
De commissie is unaniem in haar voordracht. José en 
Jacoline lichtten aan de hand van de vacaturetekst en 
profielschets de kandidaat toe. Aan de hand van een 
reader werd alle informatie met betrekking tot de 
kandidaat gedeeld. Na een vragenronde verlaten José 
en Jacoline de vergadering. Na een uitgebreid overleg 
neemt de kerkenraad de voordracht unaniem over. De 
volgende stap is een kennismaking met de kandidaat 
en de kerkenraad. Daarna wordt een 
gemeentevergadering georganiseerd waarop de 
kandidaat gepresenteerd wordt en de gemeenteleden 
kunnen stemmen. Dit alles in nauw overleg met de 
voorgedragen kandidaat.  
 
Bij de ingekomen post is een schrijven van het 
Generale College voor de Ambtsontheffing dat  
ds. R. de Hoop per 20 oktober 2023 ontheven is van 
werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente 
Oudewater.  
De commissie “kerkdienst beetje anders” bericht dat 4 
leden stoppen met hun werkzaamheden. De geplande 

diensten in december en maart gaan door. Daarna 
houdt de commissie even pas op de plaats. Hopelijk is 
er tegen die tijd zicht op een nieuwe dominee om met 
nieuw elan “kerkdienst een beetje anders” weer op te 
pakken.  
 
De begroting van het College van Diakenen wordt 
goedgekeurd. De begroting van het College van 
Kerkrentmeesters wordt met toestemming van de 
aanwezigen in de Kleine Kerkenraad van december 
behandeld.  
 
Het volgende onderwerp betreft samenwerking op 
bestuurlijk niveau met kerken uit de regio, te weten 
Benschop, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort 
en Oudewater. Een eerste overleg heeft plaats 
gevonden. Alle kerken nemen op vrijwillige basis deel 
aan deze op te zetten samenwerking. De volgende 
stap is dat iedere kerk een vertegenwoordiger zoekt 
voor het vervolgtraject. Inmiddels heeft in de 
nieuwsbrief een oproep gestaan. Als u interesse heeft 
neem dan contact op met de voorzitter of scriba.  
 
Gemeenteleden hebben de gelegenheid gekregen om 
namen in te dienen voor de vacatures die in januari 
2024 komen, de zogenaamde groslijsten. De namen 
zijn verzameld; de diaconie heeft al kandidaten 
benaderd en lijkt compleet. De pastoraatsouderlingen 
gaan hun kandidaten selecteren en een volgorde 
bepalen voor het benaderen van deze personen. 
Martine, onze jeugdouderling, benadert de 
kandidaten voor haar functie. Dit jaar zijn er meerdere 
personen voorgedragen voor een functie in de 
kerkenraad die geen belijdend lid zijn. In onze 
plaatselijke regeling is opgenomen dat alleen 
belijdende leden in aanmerking komen voor een 
kerkenraadsfunctie.  
 
Han Langeveld meldt dat er in de maand december 
iedere vrijdagmorgen weer gelegenheid is om koffie 
te drinken. Wees welkom! 
 
Dita Aleman sluit de vergadering met een gebed van 
Rita Arendt. 
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Volgende vergaderingen: 
Agendacommissie    29 november 
Kleine Kerkenraad  6 december  
 
Namens de kerkenraad, Mieke Schippers 
 

Nieuws van de beroepingscommissie 
Allerbeste 
gemeenteleden,  
Dit zou wel eens de laatste 
keer zijn dat wij als 

beroepingcommissie verslag doen van onze opdracht. 
Wij hebben onze keuze voor een kandidaat gemaakt 
en die in de kerkenraadsvergadering toegelicht. U 
heeft in de nieuwsbrief kunnen lezen dat de 

kerkenraad ons advies heeft overgenomen. Daar zijn 
wij heel erg blij en dankbaar voor. We beseffen dat dit 
voor u nog steeds weinig concreet nieuws is en dat u 
nu graag meer wilt weten. Vanaf nu zal de kerkenraad 
u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. We 
zullen, als het zover is, in een gemeenteavond 
vertellen wat we precies bedacht en gedaan hebben 
tijdens onze zoektocht naar een nieuwe predikant 
voor onze gemeente.   
Bedankt voor het meeleven, meedenken en voor uw 
geduld.  
 
Hartelijke groet,  
Jacoline Krabbendam en José van Steenbergen, 
duovoorzitters beroepingscommissie 

 
 

Kerkelijk bureau van 19 oktober tot en met 22 november 2023 
  
Wie worden er in december 2023 en januari 2024 jarig, 80 jaar en ouder: 
2 december, dhr. A. van Dam, Pastoorsakker 49, 3425ET SNELREWAARD 
4 december, mevr. M. Hoogenboom-de Vor, Diemerbroek 35 A, 3464HP PAPEKOP 
23 december, mevr. M.W. van der Dussen, Dijkgraaflaan 36, 3421XE OUDEWATER 
28 december, mevr. W.W. Kwakernaak-van Oudenallen, Oude Hekendorperweg 4, 3421GE OUDEWATER 
4 januari, mevr. J. de Wit-van der Breggen, Joostenplein 8, 3421TC OUDEWATER 
9 januari, mevr. J.H.A. Tesink-’t Lam, Donkere Gaard 20, 3421AT OUDEWATER 
22 januari, mevr. H. Tuinzaad-Groenveld, C. Valeriusstraat 7 App. B, 3421HN OUDEWATER 
23 januari, mevr. M. Knol-Goedhart. Joostenplein 11, 3421TC OUDEWATER 
23 januari, dhr. P.M.A. Gort, Prins Bernhardstraat 81, 3421JD OUDEWATER 
 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd. 
 
Overleden: 
Mevr. A. Zondag-van Blitterswijk, Prins Bernhardstraat 2 app 216, 3421JD OUDEWATER 
Mevr. S.K. Spek-Eilander, G.J. van der Veenstraat 16, 3421CB OUDEWATER 
 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Dhr. H.C.A. Brouwer en Mevr. A. Brouwer-Snippe, Waardsedijk 227, 3421NE naar Johannieterhof 31, 3421DA 
Mevr. M.T.C. Six, Lijnbaan 9, 3421JG naar Prins Bernhardstraat 2, 3421JD 
Mevr. M.M. Van Vliet, Lijnbaan 36, 3421JH  naar Johannieterhof 27, 3421DA 
Mevr. T. Wijnberg, G.R. van Kinschotstraat 12, 3421TR naar Papenhoeflaan 49-16, 3421XN  
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‘Let een beetje op elkaar’, een quote die we de laatste 
tijd vaak in de media hebben gehoord. Het is een 
soort spreuk geworden tijdens de coronatijd. Er wordt 
veel gesproken over omzien naar de ander. Dat je aan 
mensen die het moeilijk hebben laat weten dat je aan 
hen denkt, hen helpt. Maar wat als je niemand hebt 
die naar je om kan zien? Als je bijvoorbeeld helemaal 
alleen bent, geen ouders meer hebt, als je arm bent? 
Wie ziet er naar deze mensen om? Juist in deze tijd 
wordt denk ik het gat groter tussen hen die het goed 
hebben en de mensen die (bijna) niet rond kunnen 
komen. 
 
In de Bijbel gaat het ook over omzien naar andere 
mensen. In die tijd waren er ook allerlei wetten die 
ervoor zorgden dat er naar de armen en weduwen 
omgekeken werd (zie bijv. Leviticus 19:9-10; 
Deuteronomium 24:17-22). Het is interessant om je 
daar eens in te verdiepen. Naastenliefde is in de 
gehele Bijbel daarom ook een groot thema. Met als 
belangrijkste gebod rondom dit thema: U zult u 
naasten liefhebben als uzelf (Mattheüs 22:39b). Hoe 
vaak hebben we dat niet gehoord in de kerk? Sta jij er 
nog écht bij stil wat dit voor ons betekent? 
 
Sluit je je ogen? 
Omzien naar de mensen die dichtbij je staan is vaak 
nog wel gemakkelijk. Je kunt hen makkelijker in de 
gaten houden, even de telefoon oppakken om te 
vragen hoe het met hen gaat. Maar wat als we het 
leed niet elke dag zien, omdat het bijvoorbeeld aan de 
andere kant van de wereld is? We weten wel dat er 
delen in de wereld zijn waar ze het niet zo goed 
hebben als in Nederland, maar doen we er ook écht 
wat mee? 
Als je je ogen opent voor dingen die soms recht voor 
je neus gebeuren, of juist ver weg zijn. Als je niet 
alleen oog hebt voor jezelf, je eigen hachje, maar ook 
voor anderen. 
Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van 
hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor 
wat van anderen is. (Filippenzen 2:4 (HSV)) 
 
Omzien naar elkaar 
Een maand waarin we uitzien naar kerst en 
onlosmakelijk gevolgd naar een nieuw jaar. 

Wij kijken terug op een maand waarin er 2 mensen 
van onze gemeente overleden zijn. 
Op 28 oktober overleed mevrouw Alie Zondag-van 
Blitterswijk, 96 jaar oud. Ondanks haar hoge leeftijd 
een groot gemis voor kinderen, kleinkinderen en 
achter kleinkinderen. 
Op 12 november is mevrouw Ineke Spek-Eilander 
overleden, G.J. v.d. Veenstraat 16. Zij werd 77 jaar. 
Veel verdriet en gemis voor haar kinderen en 
kleinkinderen. 
Beide families wensen wij Gods zegen en nabijheid 
toe. 
 
Ineke Ultee-de Waal, Garen 17 heeft bij een val haar 
pols gebroken. Fijn dat het redelijk goed gaat. 
Ook een val maakte dat mevrouw Agnelle van der 
Linden met haar onderbeen in het gips zit. Heel 
onhandig en super vervelend. Sterkte Ineke en 
Agnelle!  
Mevrouw Adrie Hoogendijk verblijft in het Hospice, 
Kerkwetering 11, 2421 TS in Oudewater. 
Verder natuurlijk aandacht, een belletje of bezoekje 
voor allen die nog behandelingen moeten ondergaan. 
Of uitslagen afwachten, in onduidelijkheid omtrent 
gezondheid leven. 
Ook kunnen we goed nieuws melden, soms knap je 
ook heel erg op van een behandeling. Dank daarvoor. 
Voor het nieuwe jaar mogen we bidden voor vrede en 
gezondheid! 
 
In memoriam 
Aaltje Zondag- van Blitterswijk 
“Zo ik niet had geloofd, dat in 
dit leven” 
Psalm 27 vers 7 
 
Op zaterdag 28 oktober is ons 
moeder, Aaltje Zondag-van 
Blitterswijk op 96-jarige leeftijd 
overleden.  
 
Sinds 28 juli 1996 weduwe van Peter Zondag,  
(schoon-) moeder van 12 kinderen, 33 kleinkinderen, 
53 achterkleinkinderen en 2 achter-
achterkleinkinderen.  



  

13 
 

Haar leven draaide om de zorg voor haar man, 
kinderen en het bedrijf. Altijd bezige handen en 
zorgen dat niemand iets tekort kwam. Veel geld was 
er niet te besteden. Zegeltjes werden geplakt om 
Sinterklaascadeautjes te kunnen kopen, een 
chocolade-ei met Pasen en later spulletjes voor onze 
uitzet.  
 
Iedereen was welkom, de koffie stond altijd klaar, hoe 
druk ze het ook had in het bedrijf.  
 
Groot was haar hart dat, via Pax Christi vanaf 1963, 
elke zomer 2 kinderen uit Berlijn 6 weken lang 
kwamen logeren, om die kinderen een fijne en 
onbezorgde tijd te geven. Waar 9 monden konden 
worden gevoed, konden er best nog wel twee bij, 
vond ze. Zo werd Petra onze “bonuszus”. Nu 
getrouwd, moeder en oma, is het contact er nog 
steeds en komt ze regelmatig met haar familie naar 
Oudewater. 
 
Op zaterdag moesten alle schoenen worden gepoetst 
en de kleren gestreken, alles netjes voor de zondag, 
om gezamenlijk naar de kerk te gaan. Vader vaak te 
vinden in de “ouderlingenbank” en wij netjes op een 
rijtje in de bank. 
 
De vrouwenbond was een avond van haar. Samen met 
andere praten over het geloof, een houvast voor haar 
waar ze op vertrouwde en waar ze kracht uit haalde 
als het tegen zat. 
 
Het bedrijf in de Waard werd na de pensionering van 
vader voortgezet door broer Peter en Greet. Vader en 
moeder zijn in Oudewater gaan wonen aan het 
IJsseltje. Na het overlijden van vader is ze teruggegaan 
naar de Waard naar haar oude en vertrouwde plekje. 
In augustus 2018 is ze naar de Wulverhorst verhuisd. 
Ook daar stonden haar handen niet stil en werden 
truien, sjaals en mutsen gebreid voor het goede doel. 
Kaarten werden gemaakt en koekjes gebakken. Het 
koor en de PCOB waren ook fijne dingen voor haar. 
Het waren mooie jaren, zei ze. Dankbaar was ze voor 
alle verzorging en aanloop die ze kreeg. De kinderen, 
contactdames en de dominee, waar ze fijne 
gesprekken mee had. Tot op het laatst was er 

belangstelling voor iedereen. Geen verjaardag werd 
vergeten.  
Ze wilde ons niet loslaten, maar het lichaam gaf het 
op en kon niet meer. 
 
Ze gaf het over in de handen van haar Heer. Vol 
vertrouwen in de Lichtstad met zijn Paarlen poorten. 
 

Maandkaarten 
De maandkaarten  ter felicitatie met hun verjaardag in 
november zijn gebracht bij: mevr. S. Klercq-Hofstra, 
dhr. D.H. Elderman, dhr. P. van Doorn,  
dhr. J.T.J. Zijderlaan, mevr. L. Jacob-bij de Vaate, 
mevr. S.C.M. Sieling-van der Steen, dhr. H.Versteeg. 
Tevens werd er een felicitatiekaart gestuurd naar Piet 
en Marja Vliegenthart i.v.m hun 50 jarig huwelijk en 
een felicitatiekaart naar Cees en Gery van Dam i.vm 
hun nieuwe woning. 
Een condoleance kaart namens de PGO werd gestuurd 
naar de familie van mevr. A. Zondag-van Blitterswijk. 
Een kaart ter bemoediging, medeleven en/of 
beterschap werd gestuurd naar:  Ineke Ultee-de Waal, 
Astrid Roetman, mevr. Koster-van Kempen,  
Adrie Hoogendijk, Ria Griffioen-Gerritsen en mevr. 
J.M. Mourik-Haring. 
 

Koffiedrinken december 2023 en  
januari 2024 

Ons kerkgebouw zal gedurende 
de maand december 2023 op 
elke vrijdagmorgen tussen 
10.00 uur en 11.30 uur 
geopend zijn om een kop koffie 

of thee te komen drinken en uiteraard ook om even 
gezellig bij te praten. U bent van harte welkom op: 

• vrijdag 1 december a.s. met gastvrouw Hester 
Griffioen en gastvrouw Carla de Groot 

• vrijdag 8 december a.s. met gastvrouw Elly 
Vliegenthart en gastvrouw Marian Kasbergen 

• vrijdag 15 december a.s. met gastvrouw Ineke 
van der Neut en gastvrouw Carla de Groot 

• vrijdag 22 december a.s. met gastvrouw 
Francien Zevenhuizen en gastvrouw Carla de 
Groot 
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• vrijdag 29 december a.s. met gastvrouw Elly 
Vliegenthart en gastvrouw Francien 
Zevenhuizen 

Ook dit jaar zal er door het pastoraat de mogelijkheid 
worden geboden om tijdens de koffieochtenden in de 
kerkzaal een kaars te branden ter nagedachtenis 
en/of een moment te nemen om tot bezinning te 
komen. 

In januari (2024) drinken we weer koffie op de tweede 
vrijdag van de maand t.w. de 12de  januari en dan zijn 
uw gastvrouwen Ineke van der Neut en Elly 
Vliegenthart. 
 
We zien u graag op al onze koffieochtenden in 
december en in januari!

 
 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 
   Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen 
   hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). 

 Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. 
 Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door. 
 Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken?  

Wij vernemen het graag van u! 
   Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert!! 
   Agnelle van der Linde tel: 06-49854877       en       Dita Aleman tel: 06-42053254 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Acties 
Vanuit de diaconie kijken we dankbaar terug op een 
aantal mooie acties en ontmoetingen, zoals de 
startzaterdag en de inzamelingsactie, voor de 
Voedselbank en Tjonkie Food. 
 
Voor de minima wordt in december met alle 
diaconieën van Oudewater een actie georganiseerd 
als steuntje in de rug voor de decembermaand. 
Ook lopen de taallessen voor de Oekraïense 
vluchtelingen voorspoedig, waardoor zij zich iets 
makkelijker in het sociale verkeer in Oudewater 
kunnen begeven.  
 
In het begin van het volgend jaar willen we weer een 
wintermaaltijd organiseren. Zodra daar meer over 
bekend is, wordt u daar zo spoedig mogelijk over 
geïnformeerd.  

 

Avondmaalscollecte van 10 december 
 De opbrengst van 
de 
avondmaalscollecte 
van 10 december 

gaat naar Youth for Christ IJsselmonde te Rotterdam. 
 
Youth for Christ heeft een hart voor jongeren. De 
mensen bij YFC worden geraakt door de problemen 
waar veel jongeren mee worstelen en houden van 
hun openheid en onbevangenheid. Gedreven door 
Gods liefde zoeken zij jongeren op. Dat doen zij door 
heel het land, op schoolpleinen, straten, in 
buurthuizen en in kerken. Door wie ze zijn, laten ze 
Jezus zien en bieden zij hen hoop. Ook bieden ze 
praktische hulp en ondersteuning. 
 

 



  

15 
 

Youth for Christ Rotterdam doet missionaire 
jongerenwerk in Delfshaven. In het team van Youth 
for Christ Rotterdam zitten meerdere mensen die hart 
hebben voor de wijk Groot-IJsselmonde.  
Er is een projectplan gemaakt door Youth for Christ 
Rotterdam voor het jongerenwerk in Rotterdam 
Groot-IJsselmonde. Zij willen de jongeren in 
IJsselmonde opzoeken, hen helpen integraal te 
groeien en hen hoop bieden. De jongeren lopen er 
namelijk tegenaan dat ze geen veilige plek hebben om 
op te groeien. Jongeren hebben het gevoel dat hun 
toekomst uitzichtloos is en verdwijnen onzichtbaar in 
de criminaliteit. De coronacrisis heeft deze problemen 
alleen maar verergerd. Helaas ontbreekt het in de wijk 
aan mensen die omzien naar hen. Zij willen een 
positief verschil maken voor deze jongeren! 
 
Hieronder staan een aantal activiteiten beschreven 
die Youth for Christ wil gaan aanbieden in Groot-
IJsselmonde, deze zijn:  

• Inloop:  een groep voor jongens van 12 tot en 
met 18 jaar.  

• Kidswerk: een kinderactiviteit voor kinderen 
vanaf 6 tot en met 12 jaar.  

• Meidenwerk: girls side - een meidengroep 
voor 12 tot en met 18 jaar  

• Young girls side: een meidengroep voor 10 tot 
en met 12 jaar  

 
Wij bevelen dit mooie doel van harte bij u aan!  
 
Hulp nodig? 
Zoals u weet biedt de diaconie graag hulp aan als u 
deze nodig heeft of kan u op weg helpen. 
U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld: 

• Aanvragen energietoeslag 
• Digitale problemen 
• Financiële problemen 
• Vervoersproblemen 
• Hulp om de kerkdienst te bekijken op je tv of 

PC. 
 
 
 

 
 
 
 
 
VVB 2023 en Solidariteitskas 2023 
Als deze Ontmoeting verschijnt is er in 2023 nog een grote maand te gaan. Tot en met oktober mochten aan VVB  
€ 108.024,00 ontvangen, voor het hele jaar is het mooie bedrag van € 122.850,00 toegezegd. Dat lijkt een groot gat 
maar in onze Gemeente hoeven we ons daar gelukkig geen zorgen om te maken. Een deel zal nog automatisch geïnd 
mogen worden, we hebben goede hoop dat het andere deel nog binnenkomt door middel van zelf gegeven 
bankopdrachten. Voor beide methoden geldt dat we dankbaar zijn voor de trouw waarmee toezeggingen worden 
nagekomen. Kijk voor alle zekerheid even of er nog actie moet worden ondernomen, het aantal “herinneringen” 
rond half december kan daarmee tot een minimum worden beperkt. 

We zijn ook blij met de vele positieve reacties op de actie Solidariteitskas 2023 (zie mail 20-10-2023 of 
anders per brief). T/m 12-11-2023 is al € 2.680,00 ontvangen maar deze actie loopt nog. Kijk ook 
daarvan nog even na of alles goed is gegaan s.v.p. Allen hartelijk dank. 

 
Kerkbalans 2024 

In 2024 bestaat de Actie Kerkbalans 50 jaar. De actie wordt gehouden van zaterdag 13 tot 27 
januari. In de week na de startzondag (14 januari) ontvangen alle gemeenteleden (21+) een 
brief met de vraag of u weer mee wilt doen. Als onze PGO een mailadres heeft en mag 
gebruiken dan sturen we ook daarmee een bericht met nog meer mogelijkheden om toe te 
zeggen. Wij bevelen de actie van harte aan en hopen natuurlijk op veel positieve reacties.  

Twijfelt u of PGO een mailadres van u heeft ? Stuur voor de zekerheid even een berichtje naar 
kerkbureau@protgemoudewater.nl . Als een situatie zich daarvoor leent maken we daar heel graag gebruik van. 
Duurzamer, minder kosten. 

mailto:kerkbureau@protgemoudewater.nl


  

16 
 

Met vriendelijke groet, Mieke van Soelen en Bram Verweij, coördinatoren Kerkbalans.    
Opbrengst collectes oktober 2023 e.d.  

dag Doel  Bedrag € 
1 1e Algemeen kerkwerk 137,60 
 2e PKN/Kerk en Israël 134,70 

8 1e Algemeen kerkwerk 186,00 
 2e Diaconie 350,20 

15 1e Algemeen kerkwerk 178,25 
 2e PGO/Bloemencommissie 135,50 

22 1e Algemeen kerkwerk 198,25 
 2e Avondmaalscollecte Stichting 

Ambulancewens 
255,10 

 Uitgang PGO/IKO   85,65 
29 1e Algemeen kerkwerk 223,05 

 2e PGO/Plaatselijk Jeugdwerk 191,95 
 koffiedrinken oktober 2023  

1 Kerk en Israël commissie 35,40 
13 Zalencentrum 21,10 
15 Zalencentrum 17,35 
29 Zalencentrum 25,30 

 
Het IBAN rekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oudewater is NL 14 RABO 0352 3517 21 ten name van 
PGO te Oudewater.  
 
Dit rekeningnummer NL 14 RABO 0352 3517 21 kunt u ook gebruiken voor  

- collectes; graag voor het einde van elke maand bij collectes vermelden voor welke datum(s) of maand én 
voor welke collecte(s) (1e en/of 2e collecte(s) en/of uitgang) het bedrag bestemd is. 

- het overmaken van de VVB met de mededeling ‘VVB 2023 en uw registratienummer (indien bekend) of uw 
naam en postcode huisnummer’. VVB per januari 2024 graag ‘VVB 2024’ vermelden 

- voor het bestellen van collectebonnen (€ 22,50 per vel), dan met de mededeling ‘collectebonnen’.  
 
PGO-website en het menu ’digitaal loket’: 

- u kunt nu ook collectebonnen bestellen via dit menu. Hier kunt u uw bestelling plaatsen en vervolgens direct 
via iDeal betalen, wel net zo makkelijk.  

- ook kunt u giften doen voor diverse doelen: zie hiervoor ook het ‘digitaal loket’ of de ‘collectezak’ in de 
rechterkolom of de Appostel-app, alles op de PGO-website. 

 
Bram Verweij en Mieke van Soelen (VVB en Solidariteitskas), 
Ied van Baren (collectes) en Peter Schippers (overige zaken) 
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Volkskerstzang 24 december 21.00 uur 
Op kerstavond, 24 december om 21.00 uur zullen de 
Hervormde Gemeente Oudewater/Hekendorp en de 
Protestantse Gemeente Oudewater een Volkskerstzang 
organiseren die zal plaats vinden in de Grote of St. 
Michaëlskerk. De voorgangers zullen zijn ds. Roelof de 
Koning Gans en dhr. Jan-Peter Molenaar. Verdere 
medewerking wordt verleend door Gerben Mourik 
(orgel), Marten van den Bijlaard (carillon en beiaard), 
Simone Sonneveld en Johan Slot. Er zullen veel bekende 
kerstliederen gezongen worden. De collecte die aan het 
einde gehouden wordt, is bestemd voor het Kenia-
project. Na afloop van de viering is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van glühwein en 
warme chocomel op het kerkplein van de 
Ontmoetingskerk. Hierbij bent u van harte uitgenodigd. 
Liturgiecommissie 
 

Met het IKO op pad 
Het Interkerkelijk Kontakt Oudewater (IKO) organiseert 
opnieuw de actie “Met het IKO op pad”. De bedoeling 
van deze actie is om het bezoeken van een andere 
kerkdienst te stimuleren, om elkaar beter te leren 
kennen en inspiratie op te doen. Na afloop is er 
gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie na 
te praten over de dienst. 
 
Dit is het rooster: 
14 januari 2024, aanvang 10.00 uur Dabar 
4 februari 2024, aanvang 9.30 uur Protestantse 
Gemeente Oudewater 
3 maart 2024, aanvang  9.30 uur Oud-Katholieke 
Kerk 
14 april 2024, aanvang 10.00 uur Ambassade van 
het Koninkrijk van God 
  
U hoeft zich niet vooraf aan te melden. We vragen 
bezoekers om zich 15 minuten voor aanvang buiten bij 
de deur van het kerkgebouw te verzamelen om 
vervolgens 5 minuten voor aanvang gezamenlijk binnen 
te komen. 
Wij wensen elkaar een gezegende uitwisseling toe. 
Namens het IKO, Martin Weerstand (T: 06-22971914) en 
Jan-Paul Eijkelboom (T: 06-51053902) 

Werkgroep Kerk en Israël  
Sinds 7 oktober ’24 heeft de wereld er 
een nieuw conflict bij gekregen. Op 
die dag vonden de moordaanslagen 

plaats in de woestijn en de dorpen rond Gaza. 1200 
Joden, van baby tot oude mensen, werden vermoord – 
afgeslacht door Hamas. Vermoedelijk zo’n 240 mensen 
werden ontvoerd naar Gaza. Van hen zijn er een paar 
vrijgelaten en anderen dood gevonden. Sinds deze 
afschuwelijke  dag is er een oorlog aan de gang waar 
vele, vele slachtoffers vallen en waar de situatie voor de 
bewoners van Gaza onhoudbaar is geworden.  
Ook vanaf die dag krijgen Joden over de hele wereld 
opnieuw te maken met antisemitisme, alsof zij schuld 
hebben aan de moordaanslagen van 7 oktober of aan de 
reactie van de Israëlische regering daarop. Opnieuw 
worden overal Joden aangevallen, uitgescholden en op 
sociale media verwenst. Een keppeltje dragen is 
gevaarlijk, evenals een mezoeza aan de deur hebben. 
Bladen die met Israël te maken hebben, waaronder het 
Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) dat onze werkgroep 
elke week ontvangt, worden tegenwoordig ingepakt in 
wit papier voor en achter, omdat het blad anders 
wellicht niet aankomt of omdat de redactie bang is voor 
repercussies naar de ontvangers toe. Dat gebeurt 
vandaag in Nederland, in Oudewater. Even voelen wij 
wat elke Jood altijd voelt: de haat van vele Nederlanders 
(en wereldwijd) omdat hij/zij Jood is. In deze sfeer wordt 
straks het Chanoeka feest gevierd vanaf woensdagavond 
25 december tot donderdagavond 2 januari 2025. Het 
feest dat blijvend gevierd wordt, ook/juist in tijden van 
antisemitisme.  
 

Achtergrond Chanoekafeest. Alexander 
de Grote stichtte een groot wereldrijk. 
Na zijn dood viel het rijk uit elkaar en 
ontstonden er twee machtscentra, in 
Egypte en Syrië. En de Joden in Judea 
zaten klem tussen die twee. Antiochus 

IV Epifanes (een koning van Syrië)  liet in 168, vóór de 
gewone jaartelling, een altaar voor de Syrische Zeus 
plaatsen in de (nieuwe) tempel in Jeruzalem, een varken 
werd geslacht en geofferd. Erger kon haast niet. Onder 
leiding van de Joodse priester Mattatias en zijn zoon 
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Judas kwam het volk in opstand en zij heroverden land 
en tempel. De menora stond in het heilige deel van de 
tempel, het licht van God brandde van binnenuit, altijd. 
De tempel moest gereinigd en ingewijd worden. Men 
vond voor de menora slechts één kruikje koosjere olie. 
Toen gebeurde het wonder. De zoektocht naar en 
bereiding van koosjere olie duurde acht dagen, maar al 
die tijd bleef de lamp branden op dat ene kruikje! Dat is 
de achtergrond van het lichtfeest Chanoeka.  
Ook dit jaar wordt Chanoeka gevierd, laten we hopen 
dat dit in vrede mag gebeuren en er geen antisemitische 
incidenten zullen plaats vinden!  
Wij hopen dat wij altijd het licht van God zullen toelaten 
in ons hart, tijdens de kerstdagen, tijdens Chanoeka en 
ook in het nieuwe jaar 2024.  
 
Shalom  
Namens de Werkgroepleden,  Sippy Klercq 
 

ZWO/KiA-commissie 
2e collecte op 1e Kerstdag 25 december 2023 van Kerk 
in Actie: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 

Elke dag 
worden in de 
oorlog in 
Oekraïne 
minstens 
twee 
kinderen 
gedood en 
raken meer 

dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie 
kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land 
of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet 
is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun 
land. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is 
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende 
die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun 
toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. 
Daar helpen we ze graag bij. 
 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken 
kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden 
kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale 
hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch 
eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen 

steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun 
ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. 
Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van 
kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen 
kunnen blijven leren. 
Met uw bijdrage aan de collecte helpt u kinderen in 
Oekraïne de oorlog door. 
Voor € 25 krijgen 10 kinderen een warme maaltijd. 
Voor € 33 krijgt een kind psychosociale hulp. 
Voor € 40 een zadenpakket voor een gezin. 
Voor € 80 krijgen 4 kinderen een bed en dekens. 
Doet u mee?  
Geef aan deze 2e collecte op 25 december 2023 of maak 
uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. collecte Kinderen Oekraïne of doneer online 
via 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nood
hulp-oekraine/ .  
Alvast dank voor uw bijdrage. 
 
Kerstmagazine 2023 ‘Oekraïne’ m.b.t. 2e collecte  
25 december 2023 

Bij deze 
Ontmoeting heeft 
u dit magazine 
‘Geef licht - Help 
kinderen in 
Oekraïne de 
oorlog door’ 

ontvangen. Hierin leest u alles over het werk van Kerk in 
Actie bij deze kinderen in Oekraïne zoals Arina en Denis. 
Hartelijk dank aan alle bezorgers voor het rondbrengen 
te samen met de Ontmoeting.  
Jan van Wijk en Piet van der Waaij, dank dat jullie 
gezorgd hebben dat de aantallen te bezorgen 
Ontmoetingen, nu inclusief dit magazine ‘Geef licht’, bij 
de bezorgers kwam. 
De 2e collecte op 1e Kerstdag 25 december 2023 zal 
bestemd zijn voor KiA - Kinderen Oekraïne d.w.z. ‘Geef 
licht aan kinderen in Oekraïne’. Daarom hebben we als 
ZWO/KiA-commissie dit magazine ‘Geef licht’ voor elk 
woonadres gratis kunnen bestellen. Zo krijgt een ieder 
hierbij de nodige informatie. 
 
Gebed om vrede voor kinderen 
God van vrede, 
wij bidden met de kinderen 
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om een veilige plek. 
Wij bidden met de kinderen 
om warmte nu het koud wordt. 
Wij bidden met de kinderen  
om een luisterend oor voor hun verdriet. 
 
God van vrede, 
wij bidden met de moeders die mannen en zonen 
missen om kracht. 
Wij bidden voor wie hun leven riskeren 
om bescherming. 
Wij bidden tegen de bruutheid van de macht, 
dat barsten daarin  
de weg naar menselijkheid zullen openen. 
 
God van vrede, 
wij bidden met de kinderen 
om een toekomst. 
Wij bidden met de kinderen 
om heropening van hun school. 
Wij bidden met de kinderen 
om genezing en veerkracht. 
 
Laat de kleinste stemmen het winnen, 
de grootste stemmen verstommen. 
Laat de kwetsbaarheid leidend zijn 
en hardheid worden ingedamd. 
 
U, die kinderen vooraan zette, 
uw koningschap kome. 
 
Geef ons het hart, 
de middelen en de mogelijkheid 
iets waar te maken van hun dromen. 
 
Dat wij niet beschamen. 
Amen.  
 
Bron: ds. Marieke Meiring predikant bij de Stichting 
Protestants Luchthavenpastoraat Schiphol. 
 
Onze openstaande vacature  
Fijn is het te melden dat onze nog openstaande vacature 
ingevuld gaat worden door Carla Swijnenburg.  
Zo blijven wij, vijf enthousiaste leden van de PGO, ons 
inzetten voor het buitenlands diaconaat, “onze verre 
naasten”.  

Het doel van onze zendingsbusjes 
Volgend jaar zal, mede gelet 
op de situatie in de wereld, 
het doel van de 

zendingsbusjes gaan veranderen. Mocht u nog wat aan 
het huidige doel, stichting kinderfonds de MAMAS, 
willen geven dan kan dat nog t/m 31 december 2023.  
 
Eindejaarsgift 2023  

Aan het einde van dit jaar geeft de  
ZWO/KiA-commissie ook weer een gift 
aan buitenlandse doelen. Dit keer hebben 
we het gehele bedrag van € 400 

overgemaakt naar War Child. Gelet op de schrijnende 
situatie in vele gebieden in de wereld vonden wij dat we 
dit jaar het accent moesten leggen op kinderen. Daarom 
zijn we blij dat we van onze gemeenteleden giften 
mogen ontvangen, die we dan weer door kunnen geven 
aan – dit jaar – dit doel. 
Hartelijk dank gulle gevers, dat we mede jullie 
bijdragen van dit jaar aan dit doel kunnen overmaken! 
Namens de ZWO/KiA-commissie,  
Anneke, Karin, Ria, Carla en Ied 
 

PGO_Plus 
Zin in film 

Geïnteresseerd hoe mensen -
waar en hoe dan ook- ‘zin’ 
proberen te geven aan hun 
bestaan? In ‘Zin in film’ worden 
films met artistieke en spirituele 
diepgang vertoond.   
De cyclus heet “Zin in Film”, 

want deze bijzondere films laten je kijken naar het leven 
en zetten je aan tot nadenken. Ze gaan over hoe 
mensen, waar ter wereld ook, leven in vreugde en 
verdriet, waar ze voor gaan, hoe ze omgaan met een 
crisis, hoe ze geloven of niet geloven, soms de zin van 
hun leven op het spoor komen. De films nodigen uit tot 
contact met jezelf en met mede-kijkers. Daarom is na 
afloop gelegenheid om je reacties te delen met anderen. 
 
Maandag 11 december 2023  
Des Hommes et des Dieux 
Frankrijk, 2010, Drama, van Xavier Beauvois. 120 
minuten. Met o.a. Lambert Wilson, Michael Lonsdale 
en Roschdy Zem. 
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Een klooster, hoog in de bergen van Noord Afrika 
tijdens de jaren '90. Acht Franse monniken leven er 
in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze 
helpen hen in hun werk, nemen deel aan hun 
festiviteiten en waken over hun medische 
gezondheid. Terreur en geweld nemen echter 
langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. 
Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt 
groeit de vastberadenheid onder de monniken om te 
blijven. Wanneer ze besluiten om enkele gewonde 
terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten 
furieus en zetten hen onder druk om terug te keren 
naar Frankrijk.  
“Bewonderenswaardig, diep religieus kunstwerk.” 
(NRC) 
 
Maandag 29 januari 2024  
Where the Crawdads Sing  
Verenigde Staten 2022. Drama van Olivia Newman. 120 
minuten. Met o.a. Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, 
Harris Dickinson, David Strathairn en Michael Hyatt. 

Kya wordt als kind in de steek gelaten en moet zichzelf 
zien te redden in het gevaarlijke moerasgebied van 
North Carolina. Als ze in contact komt met twee jonge 
mannen uit het dorp gaat er een nieuwe wereld voor 
haar open. Maar als één van die twee dood gevonden 
wordt, wordt Kya meteen aangewezen als 
hoofdverdachte. Verfilming van de gelijknamige 
bestseller van Delia Owens en meest gelezen boek van 
2022 “Daar waar de rivierkreeften zingen”. 
 
Aanvang 19.30 uur In Oudewater in de 
Ontmoetingskerk, Westsingel 2. 
Vooraf aanmelden noodzakelijk bij: 
jannieboing@kaijen.net of via telefoonnummer 0348-
565242 
Entree € 5,00 per persoon per avond.  
Alle films worden vertoond op groot scherm, met 
Nederlandse ondertiteling.  
Begeleiding: Jos van Hulsen. 
Zin in Film is een initiatief van Pax Christiparochie 
Kamerik, Meije-Zegveld, Oudewater en Woerden.

Kerstconcert New Creation 
Op zondagmiddag 10 december om 16.00 uur bent u 
van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Westsingel 2 
te Oudewater. Gospelkoor New Creation uit Oudewater 
o.l.v. dirigent Ad de Joode, zingt bekende en onbekende 
kerstliederen. Prachtig om naar te luisteren en heerlijk 
om zelf mee te zingen. Een speciaal voor deze 
gelegenheid samengesteld combo zorgt voor een 
sfeervolle muzikale begeleiding. De middag is bedoeld 
voor jong en oud. Indien u niet in de gelegenheid bent 
om te komen en het toch wilt meemaken, kunt u dit 
evenement volgen via KerkTV. 
De entree is gratis. Bij de uitgang is er een collecte voor 
de Zonnebloem afdeling Oudewater. We hopen u te 
ontmoeten op 10 december!New Creation 
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Kerstconcert Jedaja en Seniorenkoor  
 

 
Vooraankondiging PGO mannenweekend 
2024 

Mannen we 
gaan weer 
op stap! Na 
twee 
succesvolle 
weekenden 
in 2019 en 
2022 willen 

we in 2024 weer een mannenweekend organiseren. Het 
idee is om van 11-13 oktober 2024 naar Zuid-Limburg 
(omgeving Maastricht) af te reizen. Het zal weer een 
weekend worden met (actieve) ontspanning en 
bezinning. Er kunnen ca. 20 mannen mee.  
Voor meer informatie kun je terecht bij Cees den Butter 
of Nico de Groot. Je kunt je alvast aanmelden: 
goudbutter@gmail.com of nico@degrootweesp.nl  
 

De vredesvlag wappert op ons kerkplein 
Al enkele weken is de vredesvlag te zien bij ons gebouw. 
Gezien de situatie in de wereld is het een mooi gebaar. 
De vredesvlag, ook bekend als de vlag van de vrede, is 

een wereldwijd bekend symbool dat wordt gebruikt om 
vrede en pacifisme uit te drukken. Er zijn verschillende 
soorten vredesvlaggen die geleidelijk in de geschiedenis 
zijn ontstaan. Enkele bekenden zijn de VN-vredesvlag en 
natuurlijk de regenboogvlag. Die laatste vlag is ook elke 
zondag te zien aan de muur van ons gebouw.  
 
Wat betekent de vredesduif? In het Oude Testament 
wordt verteld hoe Noach na de zondvloed een duif 
losliet en hoe deze terugkeerde met een uitbottend 
twijgje in de snavel, symbool van de verzoening tussen 
God en de mensen en van nieuw leven na de dood. 
Hierdoor werd de witte 
duif met een tak in de 
snavel het symbool van de 
vrede. 
 
In de adventskalender 2023 
‘Ga mee’, de kalender die 
aansluit bij het jaarthema 
van de Protestantse Kerk in 
2023-2024, staat een 
bijzonder lied dat de 
vredesvlag zou kunnen 

mailto:goudbutter@gmail.com
mailto:nico@degrootweesp.nl
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verwoorden. Lees maar of beluister via 
petrus.protestantsekerk.nl/lied772. 
 
Lied 772 
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 
hoe Gods nieuwe wereld zal zijn. 
De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres, 
en de wolf legt zich neer naast het lam. 
 
Dan zingen de bergen en heuvels het uit, 
de volkeren leven in vrede. 
De aarde is vol van de kennis van God, 
zo vol als met water de zee.

Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt, 
en ouders en kinderen strijden. 
De aarde is ziek door de schuld van uw volk, 
en de doornstruik verovert het land. 
 
God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt, 
maak een einde aan onrecht en pijn. 
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht, 
waar uw volk gelukkig kan zijn.

 
Kunst in de ontmoetingsruimte 
Al gekeken naar de schilderijen? De 2 grote met bloemen van Atie van Drie, prachtig! Die van Van Gogh zouden er 
zomaar tussen kunnen hangen... En de andere  doeken van Maartje Knol, natuurlijk als geboren Oudewaterse, 
meestal prachtplekjes geschilderd, soms met enige fantasie. Naast orgel/piano spelen een ‘stille’ hobby .  
Interesse om er een te kopen? Neemt u contact op met Atie of Maartje.  
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Jeugdwerk  
Vanaf september vinden om de week op woensdag avond meestal 17 enthousiaste kids de weg naar de club!! Wat is 
het weer leuk en gezellig met elkaar. We hebben een aantal avonden samen gedaan met beide groepen. We hebben 
een speurtocht gedaan, spelletjesavond, levend ganzenbord. Er wordt geknutseld, maar vooral ook heel veel plezier 
gemaakt!! In december is er geen club. In januari gaan we weer vrolijk verder en hebben we o.a. een gezellig uitje op 
de planning staan.  
Kortom het is weer genieten met deze leuke kids!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook was er in november een geslaagde jongerendienst.  
 

 
 
De leiding van de kinderkerk en de kinderen zijn al druk bezig met het voorbereiden van de kinderkerstviering op 
kerstavond. Hieronder vind je de uitnodiging. 
 
Om al dit mooie werk mogelijk te maken zoeken we nog steeds extra jeugdwerkleiding. Op dit moment draait er 
(ook vanwege ziekte) geen enkele catechesegroep. Het kan toch niet zo zijn dat onze jongeren vanuit de kerk niet 
begeleid in hun weg van geloof? En om met elkaar het jeugdwerk vorm te geven, te organiseren en contact met de 
kerkenraad te houden zoeken we een jeugdouderling. Heb het erover met elkaar, wie weet is het iets voor je of kun 
je iemand vagen. Als de taak catechese of jeugdouderling niet bij je past zijn er misschien andere taken die je meer 
liggen. Laat van je horen we vergroten graag het jeugdwerkteam. 
Namens het jeugdwerk,  
Martine den Butter (jeugdwerk@protgemoudewater.nl) 

mailto:jeugdwerk@protgemoudewater.nl
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Wij willen je graag uitnodigen voor de kinderkerstviering.  

Het wordt een groot feest, want we vieren dat Jezus is geboren!  

 
  

Het feest is in de Ontmoetingskerk op zondag 24 december om 18:30 uur.  

Tijdens het voorlezen van het mooie kerstverhaal zien we op de beamer hoe jij of 
anderen bekenden, het verhaal hebben nagespeeld. Hoe leuk is dit!  

 
  

Na de viering staan de vuurkorven klaar en kun je marshmallows roosteren en 
lekker wat drinken.  

 
  

Iedereen is welkom!  

Neem daarom gerust familie en vriendjes en vriendinnetjes mee.  

  

  

Wij hebben er zin in en hopen jou te zien bij de kinderkerstviering.  

  

Groetjes,  

‘De Kinderkerk´ 
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E-mail adressen  
Website: www.protgemoudewater.nl  
•     beamerteam@protgemoudewater.nl 
• cvk@protgemoudewater.nl 
• diaconie@protgemoudewater.nl 
• jeugdwerk@protgemoudewater.nl 
• kerkbureau@protgemoudewater.nl 
• kerkenisrael@protgemoudewater.nl 
• liturgiecommissie@protgemoudewater.nl 
• multimedia@protgemoudewater.nl 
• nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
• ontmoeting@protgemoudewater.nl 
• PCP@protgemoudewater.nl 
• penningmeester@protgemoudewater.nl 
• PGO_Plus: vt@protgemoudewater.nl 
• scriba@protgemoudewater.nl 
• vertrouwenspersoon@protgemoudewater.nl 
• webmaster@protgemoudewater.nl 
• zalencentrum@protgemoudewater.nl 
• zwo-kia@protgemoudewater.nl 
• Exposities: ria-griffioen@planet.nl 
• LPD: www.pkn.nl 
• PDC: www.utrecht.pkn.nl 

 
 
PGO-website: 
www.protgemoudewater.nl 
 
Predikant: 
Wegens afwezigheid kunt u voor contact mailen naar 
scriba@protgemoudewater.nl. 
In zeer dringende gevallen kunt u bellen met de 
voorzitter van de kerkenraad mevr. Esther Brouwer:  
06-54717332. 
 
Zalencentrum: 
Informatie betreffende mogelijkheden verhuur 
zalen en kerkzaal bij de beheerder: 
Cor van Dijk, tel.: 06-44553010 of  
e-mail: zalencentrum@protgemoudewater.nl  
of kijk op de PGO website 
www.protgemoudewater.nl rubriek Zalencentrum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwillige bijdrage in de kosten van de Ontmoeting  
Voor het drukken van de Ontmoeting vragen wij een vrijwillige bijdrage. Als richtlijn adviseren wij € 15,00  
(zonder postverzorging) per jaar per adres. Deze bijdrage kan en mag naar ieders draagkracht worden 
aangepast. 
S.v.p. over te maken op rekeningnummer NL 14 RABO 0352 351 721 t.n.v. Protestantse Gemeente te 
Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING of via het Digitaal Loket op onze PGO website.  
Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en 
adres - op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen. Alvast hartelijk dank! 
 

 

mailto:kerkenisrael@protgemoudewater.nl
mailto:PCP@protgemoudewater.nl
mailto:vt@protgemoudewater.nl





